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 Van de voorzitter  

Beste KBO-leden, 

De vakanties zitten er weer op voor de schoolkinderen en hun ouders. De achterblijvers hebben gelukkig 
geen last gehad van de hoge temperaturen en de extreme weersomstandigheden zoals deze in de Zuid-
Europese landen evenals in veel andere bestemmingen voorkwamen. Het gewone leven neemt weer zijn 
gang en misschien is het nu uw beurt om een leuke reis te maken. 

In de afgelopen periode viel mijn oog op een tweetal artikelen in de Volkskrant. Het onderwerp betrof 
een wet waar ouderen regelmatig en in steeds grotere mate mee te maken krijgen: de WMO. En wel 
specifiek een deel ervan waar onze aandacht wordt gevraagd: de huishoudelijke hulp. 

Het eerste artikel kwam ik tegen in de vorm van een reportage op mijn telefoon. De titel luidde: Volgens 
Ad (77) moet de gemeente zijn huis laten schoonmaken, volgens IJsselstein kan hij dat zelf betalen. Als je 
dat leest krijg je waarschijnlijk de gedachte dat de gemeente IJsselstein daarin gelijk heeft. Echter de fei-
ten zijn dat sinds 2019 geldt dat elke hulpbehoevende om huishoudelijke hulp kan vragen voor € 19,00 
per maand ongeacht het inkomen. 

De gemeente IJsselstein stopte dit voorjaar met de bekostiging van zijn huishoudelijke hulp. De gemeen-
te voerde dit jaar een inkomensgrens in: Wie een inkomen heeft dat boven de € 30.000 bruto per jaar 
ligt, moet zelf een schoonmaker zoeken en betalen. Op het moment dat ik dit schrijf, moet de rechter 
hierover een uitspraak doen. 

In het tweede artikel uit de krant van vrijdag 11 augustus staat er echter een andere mening. De staats-
secretaris onderkent de financiële problemen die de gemeen-
ten hebben en heeft daarom aangekondigd dat  er nieuwe 
wetgeving komt die in 2026 ingaat. Een aantal gemeenten die 
naast de gemeente IJsselstein ook dezelfde insteek hanteert, 
zijn o.a. Leusden maar ook dichter bij huis de gemeente 
Krimpen aan den IJssel. De laatst genoemde gemeente geeft 
aan dat - terwijl er aanvragen blijven liggen - er oneigenlijk 

gebruik werd gemaakt van het zorg verlenend  personeel. Er werd vermeld dat zij gehoord hadden dat er 
oprijlanen onkruidvrij gemaakt moesten worden. Ook werd er verteld dat klanten zeiden: ”Fijn dat u 
komt schoonmaken, dan gaan wij nu tennissen”.  

Het ministerie van Volksgezondheid wil dat de gemeenten stoppen 
met een inkomenstoets  voor huishoudelijke hulp. Zo’n 
inkomensgrens mag nu niet van de wet, zegt de woordvoerder van 
demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen (ChristenUnie). 
Gemeenten moeten daar mee stoppen. Misschien  dat het budget 
dat de gemeenten krijgen niet toereikend is maar het is dan niet te 
begrijpen dat de regering geen echte oplossing biedt. 

Afgelopen periode hebben we als bestuur vergaderd en gepraat over de activiteiten die we in de komen-
de tijd gaan ontwikkelen. In september organiseert KBO-Zuid Holland een vergadering over de toekom-
stige koers. Ook is er een bijeenkomst over zingeving. 

Een hartelijke groet van uw voorzitter, 

Marcel de Groot   
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Spreuk van de maand september 

"Een tweede keus kan ook  

de beste zijn."  

Bond Zonder Naam 

 

LIEF EN LEED        

Kroonverjaardagen    
 

75 jaar 
20-9-2023 mevrouw F.M.C. Boerendonk-Derickx  
 

85 jaar  
7-9-2023 de heer A.A.M. Kox    

9-9-2023 mevrouw C.M. Oosterwijk-van der Boon 

Overleden  

 op donderdag 13 juli 2023 mevrouw  
A.L. (Jeannet) Stoop in de leeftijd van 85 jaar 

 op donderdag 29 juni de heer A.A. (Adrie) van 
Weelde in de leeftijd van 85 jaar  

Verhuizing  

De familie Boerendonk heeft laten weten per 23 september te verhuizen naar Oosterhout. 

Jarigen in september 
4 Jopie Onel-Beems (1936) mw. Vis-van Erkel (1950)   
5 Freddy van Leeuwen-van Geffen (1941)     
7 Anton Kox (1938)     
9 Marcel de Groot (1950) Juup Rijke (1940) C.M. Oosterwijk (1938)  
10 Lieke Groeneveld (1946) dhr. van Os (1935)   
12 dhr. A. Vis (1947)     
14 Sina Bodewes-Prins (1935) Jannie Vis-Cerneus (1954)   
15 Gerard van Vianen (1958)     
17 Leendert van Arnhem (1930)     
20 Fredy Boerendonk-Dirckx (1948) Albert Koerts (1950)                 Els Schalkwijk-Driehuis (1947) 
21 Els van Duin-Veth (1940) Ans Schneider-Bottema (1936)  
28 Frans Scholte (1940)     

                    

Aankondiging activiteiten in de komende tijd  

 Zondag 3 september 2023:  
startzondag ‘Er is plaats voor iedereen’- jaarlijkse Parochielocatiedag  
St. Josephkerk – zie pagina 11 voor nadere informatie 

 Dinsdag 12 september:  
Bezoek aan Museum Beeld en Geluid in Hilversum – zie pagina 7 voor nadere 
informatie  

 Dinsdag 10 oktober:  
Lady’s Day bij Vander Klooster in Boskoop; modedag wordt door de KBO 
samen met de PCOB georganiseerd - zie volgende editie van de Nieuwsbrief 
voor nadere informatie  

 Donderdag 12 oktober:  
PCOB dagtocht – in het kader van het samenwerkingsverband tussen PCOB en 
KBO kunnen leden van beide ouderenbonden zich aanmelden voor een bezoek 
aan de Bijbelse zandsculpturen in Elburg - zie pagina 11 voor nadere informatie 
van het hele dagprogramma  
om organisatorische redenen is aanmelden pas mogelijk ná 24 augustus  

 Woensdag 18 oktober:  
start van de bridgecursus van 12 lessen bij Bridgeclub IJsselbridge  
zie pagina 11 voor nadere informatie 

 Dinsdag 14 november:  
Bij het ter perse gaan, ontvingen wij nog onderstaande aankondiging:  
Lezing over de Hollandse waterlinie door Kees Schipper – nadere info in de volgende 
Nieuwsbrief  
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Middenstanders in hart en nieren      door George Henkens 

Vanmiddag zit ik op de bank bij Jos en Elly van der Wijngaart. Al geruime tijd geleden sprak ik ze al eens, ik 
meen tijdens een kerstmaaltijd. Wat me daarvan is bij gebleven was, dat Jos me wat vertelde over zakjes 
kolen van 5 kg die hij in consignatie verkocht en een broodjeszaak in het Groot Handelsgebouw. Twee dingen 
die wat mij betreft niet logisch bij elkaar horen en ik waarschijnlijk daarom heb onthouden. Nu was het tijd 
om dit raadsel eens te ontrafelen en hoe kan dat beter door ze te interviewen voor de Nieuwsbrief. 
 

Jos en Elly komen beiden uit Rotterdam-West. Jos uit een gezin van 10 kinderen. Hij wordt geboren in 1935 
en is nu 88 jaar. Zijn vader was schoenmaker. Elly is één van de twee dochters van een groenteboer en werd 
in 1937 geboren, ze is nu 86 jaar. 
In 1956, wanneer de Russen Hongarije binnenvallen, gaan mensen in Nederland levensmiddelen hamsteren. 
In de zaak van Bas van der Heijden zoeken ze een magazijnmedewerker om het vele werk te klaren en Jos 
begint daar. De zaak is één van de 5 zaken die Bas van der Heijden op dat ogenblik heeft, 4 in Rotterdam en 
één in Schiedam. De zaak waar Jos begint, hij is dan 22 jaar, is gelegen aan het Mathenesserplein. Het maga-
zijn is in de kelder en het is zijn taak om te zorgen dat de voorraden worden aangevuld. Dat gebeurt doordat 
de mensen boven hem briefjes geven waarop staat wat er nodig is. Boven werkt Elly, dan 19 jaar, als kassière 
en ze merken elkaar op. Eén van de collega’s vertelt de verkering aan meneer Bas en Elly moet bij hem ko-
men. Een stel op de werkvloer is niet gewenst en hij stelt haar voor dat ze cheffin van de vleeswarenafdeling 
wordt in zijn filiaal aan de Franselaan. Het is een flinke promotie met een hoger salaris, dus Elly neemt het 
voorstel aan.  
De romance kan zich in alle rust verder ontwikkelen. Dat houdt onder meer in dat Elly Rooms Katholiek gaat 
worden! 
Jos heeft de smaak van het vak te pakken en haalt verschillende diploma’s, zoals zijn Middenstandsdiploma 
en Kruideniersdiploma. Hij krijgt hierdoor de kans om in 1962 filiaalhouder te worden van het filiaal aan de 
Middellandstraat. 
Elly en Jos zijn ondertussen in 1960 getrouwd en hebben een dochter gekregen. Ik vraag: “1960, dan had je 
vast geen eigen woning?” “Dat klopt,” zegt Elly, “we konden inwonen bij mijn oma, die op één hoog aan de 
Bilderdijkstraat woonde. Dat is in Spangen, dus dicht bij het werk.”  
In 1963 horen ze dat in de Van der Poelstraat op nummer 44 een waterstokerij te koop is. Ik moet vragen 
wat dat is en Jos legt het me uit: “De meeste mensen hadden in die tijd geen warm water, tenzij ze dat op 
het fornuis warm maakten. Er was daarom ruimte voor een bedrijf waar je emmers warm water kon kopen. 
Daar verkochten ze overigens nog wel meer dingen, zoals brandstoffen en wat levensmiddelen. Boven de 
winkel was bovendien woonruimte dus het was erg aantrekkelijk voor ons.” 
Ik reken even uit, dat Jos dan 29 jaar is en Elly 27. Hoe kom je dan aan je geld om een zaak over te nemen, 
vraag ik me af. 
Het is natuurlijk niet sjiek om naar geld te vragen, maar ik doe het toch. Jos vertelt: “De winkelier die het 
wilde verkopen deed zaken met “Onderling Belang”, dat was een groothandel”.  

 
De brandstoffen kwamen daar niet vandaan maar wel al het andere wat hij verkocht. Deze organisatie was 
bereid Jos en Elly het geld te lenen wat nodig was voor de goodwill die ze aan hun voorganger moesten 
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betalen. Het pand werd gehuurd, dus dat was voor de financiën geen probleem. Aan het eind van elk jaar 
keerde  “Onderling Belang” een bonus uit waarvan de grootte afhankelijk was van de omzet van Jos en Elly 
bij hen. Deze bonus werd niet uitgekeerd, maar werd gestort als aflossing van de lening. Jos en Elly nemen de 
zaak dus over en verhuizen. Waterstoken doen ze niet, maar de winkel, daar gaat het om. 
De zaak had 2 beuken, in één beuk was de winkel en in de beuk ernaast was de opslag van voorraden en de 
brandstoffen. “Nu komen de kolenzakjes in beeld”, denk ik en ja hoor! Jos vertelt: “Ik kreeg in de zomer wel 
10.000 kg kolen in zakjes van 5 kg geleverd. Dat zijn dus 2.000 zakjes!!! Die hoefde ik niet te betalen. Pas als 
ik ze had verkocht, rekende ik ze met de leverancier af. Voor de huisbrandolie werd een 10.000 liter grote 
tank onder de vloer gelegd. De olie moest ik, of Elly, met een handpomp in kannen pompen. Verder werden 
er uiteraard gasflessen verkocht.” 
Jos had een auto met een aanhanger en elke dag reed hij daarmee om 6:00h naar het Groothandelscentrum 

in de Spaanse Polder. Dat bestaat 
daar nog steeds! Daar kocht hij 
groente en fruit in.  
Na enkele jaren (1968) besluiten 
ze te verbouwen en over te stap-
pen naar zelfbediening. Er komt 
een broodsnijmachine en een 
koeling, dus ook zuivelproducten 
kunnen nu worden verkocht. 
De woonruimte boven de winkel 
is wel heel klein. De winkel had 
gelukkig een hoog plafond en 
met een klant die aannemer was, 
wordt het plafond van de winkel 
lager zodat daar nog een kamer 
kan worden gemaakt. Ook wordt 
er een douche ingebouwd. 
Elly vertelt: “Het was echt een 

winkel van de buurt, je kende al je klanten en het gebeurde natuurlijk regelmatig dat kinderen iets kwamen 
halen zonder dat er geld was. Jos gaf het wel mee en dan ging ik vrijdag als het voor iedereen in loondienst 
betaaldag was, naar deze klanten om ze eraan te herinneren dat er nog een rekening openstond. Het was 
een natuurlijke rolverdeling tussen Jos en mij. Ik liep vroeger al met mijn vader naast paard en wagen met 
groente en ik had de zijtas om met het geld!” 
 

De zaken lopen goed, hun afkomst uit middenstandsfamilies waar het omgaan met klanten hoofdzaak is 
evenals de bereidheid om hard te werken, hebben daar vast alles mee te maken! Want hard werken dat was 
het echt. Alleen op zondag is het vrij. De winkel was open vanaf 8:00h tot 18:00h. “maar wel gesloten tussen 
13:00h en 14:00h” zegt Jos lachend tussendoor. “Dat had je toen nog.” En Elly vult aan: “Maar er werd buiten 
die openingsuren nog heel vaak aangebeld voor een kistje bier of een zakje kolen hoor!” Laten we ook niet 
vergeten dat Jos en Elly bovendien beiden een dagtaak hadden aan de winkel. Het was werk voor 2. 

Zo wordt het 1978. Ze gaan met de caravan op een door de 
ANWB georganiseerde reis naar Noorwegen. “Zoiets als wat 
Omroep Max nu wel eens uitzendt” zegt Jos. Daar komen ze in 
contact met een meneer die een winkel heeft in de kelder van het 
Groot Handelsgebouw. Deze winkel wordt bezocht door mensen 
die in dit gebouw werken en het leverde ook aan alle bedrijven in 
het gebouw de dingen die ze nodig hadden, zoals koffie, broodjes, 
zeep, wc papier of fruit. Jos zegt tegen de man: “Als je er ooit van 
af wil, moet je me bellen hoor!” Aan het eind van de reis lijkt niets 
erop dat dat ook zal gebeuren, maar na verloop van tijd komt de 

man bij Jos en vraagt of hij nog belangstelling heeft. Ze kijken er verder naar en er komt een deal. Ook nu 
speelt het “Onderling Belang” een rol bij de financiering. Daar weten ze zo langzamerhand dat het echtpaar 
Van der Wijngaart prima winkeliers zijn! De goodwill betalen ze in 6 jaar aan de verkoper af. 
Ik vraag: “Waarom wilden jullie uit de zaak aan de Van der Poelstraat?” 

anno 1965, voor de zelfbediening 
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Elly zegt daarop dat het wel erg hard werken was en ze in het Groot Handelsgebouw alleen open zouden zijn 
tijdens kantooruren. 

De zaak wordt natuurlijk een groot succes. Als ze dachten dat 
het ook handig was om artikelen in te kopen die mensen koch-
ten omdat ze dat ’s avonds thuis ook nodig hadden, dan koch-
ten ze dat in. Jos vertelt dat ze regelmatig 500 belegde brood-
jes op een dag moesten leveren. Taarten en gebak werden ook 
bij hen besteld die kochten zij dan in bij bakker Specker. Zuivel 
ging ook in alle hoedanigheden over de toonbank, koffiemelk, 
karnemelk, melk en kaas. 
Het winkeltje kon je niet van de straat af zien. Het zat in de 
kelder en je kwam er via de ingang naar de kelder aan de kant 
van de Conradstraat. Bij gelegenheid van het 50 jarig bestaan 
van het Groot Handelsgebouw in 2003 verschijnt er een prach-
tig boekje wat alles vertelt over het ontstaan van het gebouw. 
Op de bladzijden 144 en 145 gaat het over ’t Winkeltje en Jos 
en Elly komen ook aan het woord, ook al zijn ze dan al jaren 

weg uit het Groot Handelsgebouw. Als je het boekje doorneemt dan komen er maar weinig huurders van het 
gebouw aan het woord. Het feit dat er zoveel aandacht is voor ’t Winkeltje illustreert wel dat het een belang-
rijke rol vervulde in het gebouw. 
“Wat gebeurde er dan met jullie winkel aan de Van der Poelstraat?” vraag ik. 
“Nou, we verkochten alle voorraden en wat ook kon worden verkocht in het Groot Handelsgebouw namen 
we mee daarheen. Ondertussen bleven we daar wel wonen.” antwoordt Elly. 
 

Op een gegeven moment het is dan 1980, vertelt de vader van Elly dat hij van een huis weet in Nieuwerkerk 
wat te koop komt. Jos en Elly gaan kijken en kopen het. Het is het huis waarin ze nu nog wonen. Elly vertelt 
dat ze er meteen weg van waren. Dat kan ik me voorstellen want daar aan de Van der Poelstraat was het 
volgens mij best klein en zat het ook vreemd in elkaar. Ze kopen het dus. Jos vertelt lachend: “George, weet 
je wat het mooiste was, we hadden toen niet eens door dat we een huis kochten met een garage! Kun je je 
dat voorstellen?” Ja, dat vind ik wel raar. Nu weet ik hoe dol en zuinig Jos op zijn auto is, dus dat moet wel 
een heel fijne verrassing zijn geweest.   
 

Als Jos in 2000 65 jaar wordt, vinden ze beiden dat het mooi is geweest en verkopen hun winkel. 
In de loop der tijd is alle directe familie van Jos en Elly in Nieuwerkerk komen wonen. Hun dochter en haar 
man wonen in het dorp, net als hun kleindochter met haar man. Deze hebben 2 kindertjes, de achterklein-
kinderen van Jos en Elly, die vlak bij naar school gaan. Ze zien die dus heel regelmatig. 
Heerlijk als je zo samen oud kan worden denk ik, iets om dankbaar voor te zijn. 
 

Het Groothandelsgebouw of Groot Handelsgebouw 

    
 

Al vrij snel na het bombardement van Rotterdam in mei 1940, zijn er initiatieven van handelaren wiens pan-
den daarbij waren verwoest om een groot handelscentrum op te zetten. Het leek hen handiger als ze hun 
kracht zouden bundelen en een groot gebouw zouden maken waarin veel handelaren zaten. Het idee was 
dat dit een gebouw moest worden van vooral de groothandelaren, dus geen detailhandel. Bij de ontwikkeling 
van het  gebouw ging de Kamer van Koophandel ook een belangrijke rol spelen. Het was nodig om op hoog 
niveau bij Stadsontwikkeling van Rotterdam goede contacten te hebben om een goede plek te krijgen en bij 

anno 1980 in het Groot Handelscentrum 



6 
 

de Rijksoverheid voor geld. Immers de mensen die door het bombardement schade hadden geleden hadden 
recht op schadeloosstelling. 
Het werd dus eigenlijk een gebouw voor groothandelaren en daar hoorde bij dat het gebouw aan de binnen-
kant allerlei expeditiestraten heeft, waardoor je met een auto echt binnen het gebouw kunt rijden en niet 
alleen in de kelder! 
Als na jaren de groothandelsbedrijven naar de randen van de stad verhuizen, trekken andere bedrijven in het 
gebouw. De naam van het gebouw verandert mee van Groothandelsgebouw naar Groot Handelsgebouw.   

 

Drama’s in Zorgland        door George Henkens 

Enkele weken geleden zag ik een artikel van de hand van Jeroen Wester. Hij is journalist bij de NRC. Ik heb in 
de Nieuwbrief van dec 2022/jan 2023 een publicatie van zijn hand gebruikt om wat te schrijven over huis-
vesting van ouderen. Hij signaleerde toen allerlei problemen bij de zogenaamde Zorgvilla’s van commerciële 
instellingen. 
Het verhaal wat ik nu las, had als titel: “Hoe redacteur Jeroen Wester verdwaalde in het zorgstelsel toen hij 
zijn oude, alleenstaande oom hielp bij een zorgaanvraag”. 
Hij schrijft hoe hij voor oom Cees de zorg zal gaan regelen. Oom Cees heeft een licht verstandelijke beperking 
en is bovendien analfabeet. Desondanks heeft hij zijn hele leven zelfstandig gewoond en voor zich zelf kun-
nen zorgen. Van beroep was hij dierenverzorger.  
Deze journalist schrijft dat hij zichzelf beschouwt als een expert in Zorgland en ik was dan ook verbaasd te 
lezen welke problemen hij ondervond om voor zijn oom te regelen wat nodig was.  

De problemen beginnen wanneer de huishoudelijke hulp die oom Cees al 
jaren heeft en wil houden niet via de Wmo kan worden vergoed. Beetje 
logisch natuurlijk, want de gemeente contracteert die zorg bij een organi-
satie en dan komt de zorg als vanzelf uit die organisatie. Maar je kan dat 
oplossen door niet een beroep te doen op de Wmo, maar een Persoons 
Gebonden Budget (PGB) aan te vragen. Dan krijg je geld en dan kan je dat 
besteden aan de hulp die jij graag in huis hebt. Ook hierover schreef ik al 
eens in mei 2022 onder de titel “Engelen bestaan nog”. Voor oom Cees was 
dat wat te ingewikkeld, maar zijn neef pakt het op. Hij wordt speelbal van 
wel 4 organisaties die allemaal een rol spelen bij het bepalen van de 
noodzaak van zorg, de omvang en hoeveel geld meneer dan als budget zou 
krijgen.  
Ik zal niet het hele verhaal herhalen en alle narigheid hier opsommen. 
Mocht u het hele artikel willen lezen dan kunt u via mij een afdruk krijgen. 
Het hele verhaal van de PGB wordt ten slotte vlot getrokken door een 
Wmo medewerker van de gemeente. 

Maar oom Cees gaat in de jaren erna verder achteruit en er is langdurige zorg nodig. Neef Jeroen vult alle 
formulieren zelf in, maar komt tot de ontdekking dat de aanvraag door degene moet worden ondertekend 
voor wie de aanvraag geldt. Omdat het bij oom Cees onder meer gaat om dementie, voelt het voor neef 
Jeroen helemaal fout. Hij voelt zich een Judas van zijn oom. Hij beschrijft het zelf als volgt: 

“Wie bedenkt formulieren dat je de onbekwaamheid van iemand erkent en hem tegelijkertijd  
vraagt dat te onderschrijven – en dat het dan pas juridische betekenis krijgt?” 

Jeroen denkt: dit nooit meer, ik moet zo snel mogelijk mentor en bewindvoerder worden van mijn oom. 
Waarom schrijf ik dit allemaal, vraagt u zich wellicht nu af. 
Allereerst omdat ik nog nooit heb gehoord van moeilijke proces-
sen bij de aanvragen voor Wmo of PGB’s hier in Zuidplas. De 
Rijksoverheid heeft in 2015 van alles over de schutting naar de 
gemeenten gegooid, veelal zonder het bijbehorende budget. Gemeenten hebben er veel werk voor moeten 
verzetten om al dit nieuwe werk onder de knie te krijgen. Ik kan niet anders zeggen dat Zuidplas daarin is 
geslaagd. Keukentafelgesprekken en de Ouderenadviseurs van Stichting ZO! staan klaar om je te helpen in 
Zorgland. We hebben al best wel een grote gemeente ondertussen, maar het is toch een overzichtelijk 
geheel. In dat opzicht is het zeker gelukt om het dichter bij de mensen te brengen. Maar ik snap ook dat dit 
in een grote stad moeilijker wordt. Een beroep doen op de Wet Langdurige Zorg is wel iets anders. Je krijgt 
snel te maken met instanties en daarvan is de schaal en de nabijheid volkomen anders. 
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Oom had aanvankelijk een lichte zorgvraag, maar allengs veranderde dat en werd het ook nodig dat Jeroen 
Wester en zijn zus bewindvoerder moesten worden van Oom. 
De les die we hieruit moeten trekken dat het beslist nodig is als oudere, om eens vooruit te denken, vooral 
wanneer je geen partner (meer) hebt. Wie gaat wat voor jou doen wanneer het je zelf niet meer lukt? Het is 

natuurlijk naar om te denken aan een tijd dat je hoofd het 
niet meer zo goed doet, maar de realiteit van deze tijd is wel 
dat we veel ouder worden maar daarbij beperkingen komen 
die we vroeger veel minder tegen kwamen. Ik doel hierbij op 
dementie. Juist voor die situatie moet je hulp hebben en uit 
het voorgaande verhaal kun je afleiden dat je dat moet 
organiseren als je nog helder van geest bent. 
Mijn advies: Maak een afspraak met een Ouderenadviseur 
van de Stichting Zo! en lees nog eens wat over een 
Levenstestament (zie ook Nieuwsbrief maart 2021).  
 

Voor als u het hele artikel wil lezen mag u mij bellen, dan zorg ik voor een afdruk. 

 

Dinsdag 12 september Bezoek aan Museum Beeld en Geluid te Hilversum 
 door George Henkens 

Het was al langer de bedoeling om een bezoek te brengen aan het museum beeld en geluid in Hilversum, 
maar door een interne verbouwing had dat weinig zin. Die 
is nu klaar, dus de hoogste tijd dit iconische gebouw te 
bezoeken. 
U kent het gebouw vast wel want het is vaak op de 
televisie te zien en ik kan het u verzekeren, van binnen is 
het nog imposanter.  
Het museum is zoals dat tegenwoordig heet een 
“experience” wat zoveel wil zeggen dat het gaat om een 
interactie tussen bezoekers en het verzamelde materiaal. 
Dat betekent dat je op knoppen moet drukken en dan 
gebeuren er dingen. De toegangsprijs is € 19,50, maar voor 
bezitters van de Museumjaarkaart en de VIP-vriendenloterij is de toegang gratis. 
De vervoerskosten en het parkeren betalen we aan de chauffeur, geschatte kosten € 8,00 per persoon. 
Het programma zou er als volgt uit zien: 

 Vertrek vanaf de Kerklaan 20 (de parochiekerk dus): 9:30h 

 Aankomst Hilversum: 10:30h 

 Koffiedrinken in het restaurant met een toelichting van George op het gebouw, rondwandeling door het 
gebouw, lunch in het restaurant voor eigen rekening, bezoek Museum zelf. 

 Terugreis vanaf 15:00h 

 Weer in Nieuwerkerk: 16:00h  
 

Het idee is dat we met een aantal eigen auto’s gaan.  
 
 
 
Aanmelden tot  
8 september 
mogelijk, bij 
George of Irene. 
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Koopmanshuizen in Rotterdam     door George Henkens 

Veel leden van KBO Zuidplas hebben hun wortels in Rotterdam. Door de woningnood verhuisden zij begin 
jaren 60 naar het dorp Nieuwerkerk waar wel huizen werden gebouwd en niet 
alleen voor de eigen bewoners.  
Het laatste uitje met de historische tram lijn 10 bewees dit weer opnieuw en 
voor hen wiens wortels niet in Rotterdamse grond zaten, maar in de Limburgse 
löss, bleek me, hadden toch flinke tijd in Rotterdam  gewerkt. 
Ik heb meer dan 30 jaar gewerkt bij een ingenieursbureau wat aanvankelijk aan 
de Lijnbaan was gevestigd, net naast het gebouw van Ter Meulen en later aan 
het Kruisplein. Wij zijn allemaal gewend aan een relatief moderne stad. Ik werk-

te ooit met architecten die in hartje Amsterdam zaten en die het een 
verademing vonden het Centraal Station van Rotterdam uit te lopen 
en een moderne stad met grote brede straten en pleinen te zien. We 
weten allemaal hoe dat komt. Alleen het gebied buiten de brandgrens 
van mei 1940 heeft nog oude bebouwing en straten die daarbij horen. 
Maar het is niet vergelijkbaar met Amsterdam. De wijken buiten de 
brandgrens zijn namelijk bijna zonder uitzondering van na 1900. 
Tot nog niet zo lang geleden, kende ik in Rotterdam eigenlijk alleen de 
oude panden die langs de Wijnhaven staan, net naast het Witte Huis. 

Maar ik heb pas geleden een paar pareltjes ontdekt en die wilde ik 
hier onder de aandacht brengen. Niet in de laatste plaats omdat het 
op 9 en 10 september Open Monumentendag is en deze panden 
dan wellicht ook te bezoeken zijn. Ik schrijf wellicht, omdat bij het 
schrijven van dit stukje dat nog niet is bekend gemaakt. Vorig jaar 
deden deze panden in elk geval wel mee. 
Mijn dochter kocht enige jaren geleden een appartement in een 
flatgebouw (bouwjaar 1956) dat staat aan het begin van de Jonker 
Fransstraat. Als je de Meent uitloopt en oversteekt bij de Goudse-
singel zie je hem links. Als vader moest ik natuurlijk in het begin 
regelmatig dingetjes doen in haar flat. Ik kwam dan met de auto 
want er moest uiteraard altijd van allerlei gereedschap mee en parkeren is daar een ramp. Op een gegeven 

moment parkeerde ik de auto aan het verlengde van de Lombardkade, vlak bij haar 
flat en dan parkeer je aan het water. Vreemd genoeg moest ik eerst nog nadenken 
welk water dit eigenlijk was. Het was de Rotte. Ik had geparkeerd aan de Linker 
Rottekade (links omdat deze oever links ligt als je de rivier stroomafwaarts kijkt). 
Lopend naar een parkeerautomaat zag ik een gevel die ik eigenlijk nog niet in 
Rotterdam had gezien (zie de foto’s op deze bladzijde). Het ziet eruit als een 
pakhuis en dat bleek het ook te zijn. Het zijn 3 koopmanshuizen die eigenlijk 
gewoon aan de Rotte staan. Naast en achter dit gebouw zijn allerlei nieuwe 
gebouwen gemaakt waaronder de massieve bebouwing aan de Heer Bokelweg. De 
koopmanshuizen zijn in die omgeving van moderne gebouwen zeer opvallend. 
Maar als bezoeker van Rotterdam kom je nooit op die plek en dat is vreselijk 
jammer. De huizen staan aan de Rechter Rottekade en hebben als huisnummers: 
405 tot en met 417. Hoe oud de panden zijn is niet zo precies te zeggen, maar de 

panden zijn al te zien op kaarten uit 1649! De koopmanswoningen aan 
de Wijnhaven zijn uit de 18de eeuw, dus zeker 100 jaar jonger. Het 
onderstreept nog maar eens hoe bijzonder de panden aan de Rechter 
Rottekade zijn.  
Deze 3 panden stonden aan het begin van de jaren 70 op de nominatie 
gesloopt te worden! Alles erom heen was al opgeruimd in het kader van 
de stadsvernieuwing. Op de bovenste foto’s zie je dat goed, maar je ziet 
ook dat de koopmanshuizen in deplorabele staat verkeren. Dankzij de  
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inspanning van enkelen is de sloop voorkomen en zijn de panden prachtig opgeknapt. Binnen zijn prachtige 
plafonds en betimmeringen te zien. 
 
Het is voor mij nog altijd ingewikkeld de Rotte terug te vinden in Rotterdam. Ja, er is water genoeg, ook in de 

stad, maar wat is nu de Rotte? 
Nevenstaand kaartje stond ook in de Nieuwsbrief van 
juli/aug. Ik had dat kaartje nodig om te illustreren hoe 
Delfshaven met Delft was verbonden. Maar het kaartje laat 
ook zien dat aan de Noordwest kant van Rotterdam de Schie 
de stad binnenkwam. Ook laat het nog net zien dat aan de 
Noordkant de Rotte loopt. Iedereen weet natuurlijk dat 
Rotterdam haar naam dankt aan het feit dat in de Rotte een 
dam werd gemaakt op de plaats waar de Hoogstraat op de 
Stadsbibliotheek uitkomt. 
Die dam was nodig omdat elke keer als het water in de 
Maas hoog was, de Rotte volliep en in plaats van het water 
uit het achterliggende gebied af te voeren, het omgekeerde 

gebeurde. De dam had natuurlijk een deur die open kon om bij laag water het water uit de Rotte in de Maas te 
laten lopen een zogenaamde uitwateringssluis. 
De enorme strook bestrating achter de Laurenskerk waar nu markt wordt gehouden, heet de Binnenrotte en 
dat is niet voor niets. Hier liep vroeger de Rotte! De toevoeging Binnen zal wel te maken hebben met het feit 
dat dit deel van de Rotte binnen de stad lag, denk ik. Nu ligt daar diep in de grond de Willemsspoortunnel. De 
koopmanshuizen die aan de Wijnhaven staan, zijn voor de bouw van die tunnel afgebroken en na het 
gereedkomen van de tunnel herbouwd op die tunnel.  
Als je Binnenrotte afloopt richting de Meent en je de Meent oversteekt, kom je een 150m verder uit op water. 
Dat is niet de Rotte, maar het Stokviswater. Je moet verder doorlopen tot aan de andere kant van het 
Pompenburg (dus zo’n beetje achter de oude toren van Shell aan het Hofplein). Daar maakte de Binnenrotte 
een haakse bocht naar rechts en kwam dan uit bij de plek waar nu de koopmanswoningen aan de Rechter 
Rottekade staan. Best wel ingewikkeld eigenlijk om uit te leggen, dus ik heb de loop van de oude Rotte ook 
nog maar eens in een plattegrond van nu  getekend. 
Wanneer je de Binnenrotte niet was afgelopen richting Meent, maar richting de Maas, was je uitgekomen in 
de Oude Haven. Dat was waar de Rotte vroeger de Maas bereikte.   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  Rotterdam in 1839 
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Nu ik toch bezig ben, moeten we misschien ook maar even nagaan wat er met de Rotterdamse Schie gebeurt, 
want daarvan vind je in de stad nu ook niets meer terug. Maar dat is voor de echte Rotterdammers, want dat 

is wel wat ingewikkeld. Je kan ook op het kaartje kijken dan 
weet je het ook. 
Laten we ons voorstellen dat we op de Meent staan naast 
het Dudok gebouw. In de Meent is daar een kleine hefbrug. 
Die brug heb ik nog nooit geopend gezien, maar je kan de 
hefinrichting nog heel goed zien. Dit was vroeger ongeveer 
de plek waar de Schie stopte, dat wil zeggen overging in niet 
bruikbare kleine watertjes. Nu loopt het water door tot het 
Steiger, waar die mooie wederopbouw RK kerk van de 
Dominicanen staat. 
Kijken we de andere kant op dan zien we de Delftsche Vaart, 
mooi voor langs het Stadstimmerhuis en het Politiebureau. 
Dit is het verlengde van de Rotterdamse Schie, want als je 

bedenkt dat er nog geen Hofplein zou zijn , dan is het niet moeilijk voor te stellen dat deze Delftsche Vaart 
overging in de Schie die zich op de plek van de huidige Schiekade bevond. Volgen we de Schiekade de stad uit 
dan komen we bij de kruising waar je schuin links de Stadhoudersweg hebt. Voordat dit Stadhoudersweg 
werd, liep hier de Schie. We gaan schuin links en komen op het begin van de Stadhoudersweg. Zou je die 
gewoon rechtdoor rijden (en niet met de weg meebuigen) dan kom je uit waar nu de Schie nog ligt. 
De Rotterdamse Schie die nog steeds bestaat, gaat niet meer de stad in, maar mondt uit in het Noorderkanaal. 
 
De vlag van Rotterdam 

In de vlag van Rotterdam stelt de witte 
baan de Rotte voor. De kleur groen 
verwijst naar het Hof van Weena, een 
vroeger kasteel. Dit kasteel stond 
ongeveer op de plaats waar vroeg het 
station Hofplein was. 
 
 
 
 

 

Koopmanshuizen 

Brug in de Meent over Delftsche Vaart 
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Bridgecursus B.C. IJsselbridge         
De cursisten van de bridgecursus van het afgelopen jaar waren zeer enthousiast over de gegeven leerstof. De 
interactieve manier van lesgeven, het tijdens de les oefenen en spelenderwijs de beginselen van het bridge 
leren werd als heel leuk ervaren. De hersenen werden uitgedaagd. Volgens de welbekende Professor 
Scherder is het voor het welzijn van eenieder van ongemeen belang dat men blijft bewegen en dat men de 
hersenen laat werken. Het kaartspel bridge is bij uitstek geschikt om de hersenen getraind te houden.  
De stelling “dat iedereen die weleens gekaart heeft, en wie heeft dat niet, kan leren bridgen” wordt door de 
cursisten onderschreven. 
Bridgeclub IJsselbridge in Nieuwerkerk aan den IJssel organiseert ook in het nieuwe seizoen weer een bridge-
cursus van 12 lessen voor beginners op woensdagavond. De kosten daarvan zijn EUR 90,-- De start van de 
cursus is 18 oktober 2023. U kunt zich daarvoor aanmelden bij Jos Lensen per e-mail : jos.lensen@gmail.com 
of telefonisch 06-23383605. Voor meer informatie kunt u eveneens contact met hem opnemen. 
 Kees Mertens - Voorzitter B.C. IJsselbridge 

 

Dagtocht op donderdag 12 oktober 2023   

De reiscommissie van de PCOB heeft niet stil gezeten en heeft de volgende dagtocht georganiseerd. Met de 
bus vertrekken we om 9 uur vanaf het Kerkelijk Centrum aan de Beijerinkstraat 53 naar Elburg naar de 
Bijbelse zandsculpturen, waar we ontvangen worden met koffie met gebak en de mogelijkheid voor een 
tweede bakje koffie. Daarna bezoeken we de zandsculpturen.  
We hebben dan tijd om op eigen gelegenheid Elburg te verkennen en misschien ergens een broodje te eten. 
Eet niet te veel want ’s avonds staat er een heel buffet voor ons klaar. Elburg is een allerliefst plaatsje. ’s 
Middags proberen we ook nog een ontmoeting met een oud-Nieuwerkerker te plannen en met hem de kerk 
van Elburg te bezoeken. Aan het eind van de middag trekken we weer huiswaarts en gaan we onderweg nog 
genieten van een diner in buffetvorm met daarbij vrij drinken, zoals wijn, bier, fris, koffie en thee zoveel u 
wilt. Als we dan verzadigd zijn van het eten kunnen we nog een uurtje uitbuiken in de bus op de terugreis 
naar Nieuwerkerk waar we rond 20.30 uur hopen te arriveren. Wij hebben er zin in. Hopelijk wordt het een 
mooie en gezellige dag met elkaar.  
De prijs voor dit alles is 75 euro p.p. U kunt zich na 24 augustus opgeven via de mail 
famjburger@hotmail.com of via telefoonnummer 06-5330 5366. Een briefje in de brievenbus bij Boslaan 22 
mag ook. Wilt u dan wel uw telefoonnummer vermelden?  
Aanmelden kan tot 6 oktober a.s. Het bankrekeningnummer waarop u kunt betalen ná aanmelding is 
NL47RABO 0396209289 t.n.v. PCOB Zuidplas onder vermelding van “dagtocht Elburg”. 

 Willy Grönefeld en Truus Burger 

 

“Er is plaats voor iedereen”  

Dit is het thema van de speciale viering op zondag 3 september 2023. Deze startzondag is ook de jaarlijkse 
Parochielocatiedag van St. Joseph. 
In deze vooraankondiging brengen wij u alvast op de hoogte van onze plannen: 

 De speciale viering heeft een aangepaste aanvangstijd namelijk: 10:30 uur 

 Tevens wordt een kindernevendienst verzorgd voor alle kinderen. 

 Na (afloop van) de viering zijn er broodjes en diverse activiteiten voor jong en oud. 

 Zo is er een presentatie van de historie van onze parochiegemeenschap. 

 In de Mariakapel kunt u de kunstschatten van onze kerk weer bewonderen en in de sacramentsboeken 
neuzen. 

 Voor de kinderen wordt een speurtocht uitgezet. De speurtocht eindigt met een klein aandenken. 

 Op deze speciale Parochielocatiedag danken wij alle parochianen die zich inzetten voor de parochie, 
nemen we afscheid van enkele vrijwilligers en verwelkomen de nieuwe vrijwilligers. 

Zet zondag 3 september alvast in uw agenda, want er is plaats voor iedereen. 
 Locatieraad en Pastoraatsgroep Sint Joseph 

Ingezonden mededeling 

Bericht van de Reiscommissie PCOB 

 

Ingezonden mededeling 

mailto:jos.lensen@gmail.com
mailto:famjburger@hotmail.com


 

 

INFORMATIE  
website:  www.kbozuidplas.nl 

Bestuur, ledenadministrateur en medewerkers KBO afdeling Zuidplas  

Voorzitter:  
Marcel de Groot  
Gouwe 27  
2911 GA  Nieuwerkerk a/d IJssel 
tel. 0180 - 312939   
mobiel: 06-2463 2705 
voorzitter@kbozuidplas.nl  

     

Penningmeester: 
Sjaak Zuidwijk  
Pr. Alexanderlaan 98  
2912 AM  Nieuwerkerk a/d IJssel  
tel. 0180-313625                     
mobiel: 06-1418 0264  
zuidwi@telfort.nl 

 

Secretaris/ledenadministrateur: 
George Henkens  
’s-Gravenweg 30   
2911 CG  Nieuwerkerk a/d IJssel  
mobiel: 06-21855804 
secretaris@kbozuidplas.nl  

 

Evenementen commissie: 
Irene Vasterman   
Valkendaal 41  
2914 RK  Nieuwerkerk a/d IJssel  
mobiel: 06-13745920  

kbo.nieuwerkerk@gmail.com  

HUBA   
Arjo Bleeker  
Iersestraat 5  
2914 TH Nieuwerkerk a/d IJssel  
mobiel: 06-20005624 
arjo@bleekhoog.nl  

 

Verzoek:  
gelieve wijziging in uw gegevens 
door te geven aan de leden-
administratie. 

website:  www.kbozuidplas.nl 
e-mail: kbo@kbozuidplas.nl  

Kopij Nieuwsbrief 

De redactie van de 
KBO Nieuwsbrief 
ontvangt uw stukjes 
met wetenswaardig-
heden graag.  

HULP BIJ BELASTINGAANGIFTE / ADMINISTRATIE (HUBA) 

HUBA   
Nathalie Klamer  
 
Tijdelijk niet in functie 
 

 

HUBA  
Rennie Valentijn 
Dalkruid 5  
2914 BD  Nieuwerkerk a/d IJssel  
mobiel: 06-43466100 
rennie.valentijn@ziggo.nl 

 

 

De volgende Nieuwsbrief met nr. 10 (oktober) mag u 
rond 26 september 2023 verwachten.  

Kopij voor die editie s.v.p. inleveren vóór 14 september.  

Verschijningsdata 2023:  
Oktober – nr. 10 – 26 september  
November – nr. 11 – 24 oktober  
Dec/Januari – nr. 12/1 – 28 november  

 

KBO - Ontmoetingsmiddagen – elke 3e donderdag, 
aanvang 14:00 uur 

Zet u deze dagen – en andere aankondigingen uit deze 
editie - alvast in uw agenda, dan vermijdt u dubbele 
afspraken!  

KBO afdeling Zuidplas   
jaarcontributie 2023  
* € 25,= alleenstaand  
* € 40,= 2 personen op hetzelfde adres 
Als u een machtiging heeft gegeven,  is de contributie 
voor 2023 rond 27 januari afgeschreven. 

bankrekeningnummer    
NL76 RABO 0345 2771 71  
t.n.v.  KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel 

Aanmelden voor activiteiten:  
per mail: kbo@kbozuidplas.nl  
of telefonisch bij het bestuur.  
Redactie Nieuwsbrief – kbo@kbozuidplas.nl  
George Henkens en Irene Vasterman  

Meld uw e-mail adres aan ons. U krijgt de Nieuwsbrief dan ook in kleur via de mail en bent nog sneller op de hoogte van het nieuws in 
uw KBO afdeling. Aanmelden kan via e-mail adres: secretaris@kbozuidplas.nl  
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http://www.kbozuidplas.nl/
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