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Leden van KBO De Lier,

Op 22 februari 2023 heeft de jaarvergadering van KBO De Lier plaatsgevonden.

Het was een bijzondere vergadering, immers zowel de voorzitter als de secretaris waren aftredend en niet
meer herkiesbaar. Na respectievelijk 13 en 11 jaar vonden zij het welletjes.
Er waren 48 leden aanwezig en zij hebben alle jaarstukken en de begroting voor 2023 zonder commentaar

goedgekeurd.

Na 13 jaar nam Wil van Kester- Zwinkels afscheid als
voorzitter van KBO De Lier, maar ging niet met lege
handen. Jan de Nooy sprak in zijn woordje tot Wil het
| volgende:

Beste Wil, vandaag neem jij afscheid als voorzitter dat
vinden wij heel erg jammer, maar begrijpen het wel en
A hebben daar zeker begrip voor! Wil, jij was onze

voorzitter vanaf het eerste uur! Jij was de grote
animator om in De Lier een KBO afdeling op te
starten toen bekend werd dat de AMBO afdeling De Lier ging stoppen. Op 20 januari 2010 vond de
oprichting plaats. Wil, jij ging opzoek naar mede bestuursleden en wist deze te vinden en te
enthousiasmeren en stelden het eerste bestuur samen! Er werd gestart met jou aan het stuur als voorzitter
met Jan de Nooy als secretaris, Aad Groenewegen als penningmeester en de bestuursleden Jan van
Ruijven en John van Leeuwen voor algemene zaken. Al gauw had KBO-
afdeling De Lier zo’'n 40 tal leden wat nu is uitgegroeid tot 132 leden! Wil,
hierin had jij het grootste aandeel! Jij was een diesel en eenmaal op gang
gekomen was jij niet meer te stoppen!!! Overal trok jij achteraan en was altijd ( A
present als KBO-afdeling De Lier bij de district- en DWO vergaderingen. Ook (/’//ﬂ//fé
stelde jij jou, jullie huis ter beschikking voor de maandelijkse vergaderingen
en werden wij als bestuursleden verwend met een heerlijk bakkie koffie of
thee met een koekje. Beste Wil, er zijn nog veel meer kwaliteiten over jou te
noemen maar dan zijn wij vanavond pas thuis als het acht uur journaal begint
en dat wil ik onze leden maar niet aandoen! Wil, heel veel dank zijn wij jou
verschuldigd, bedankt, nogmaals bedankt!!! Wil, het ga jou goed wij wensen
jou nog heel veel gezondheid en nog vele mooie jaren samen met jouw Aad
jullie kinderen en kleinkinderen.

Voor haar geweldige inzet werd Wil unaniem door de vergadering benoemd tot erevoorzitter waarvoor ze
namens alles leden een mooie oorkonde kreeg overhandigd met een presentje en een mooi boeket.




Secretaris Fer Alsemgeest hield het na 11 jaar voor gezien.
Mart Thijssen sprak hem namens alle leden toe met de volgende woorden:

Beste Fer, dames en heren,

Toen ik 8 jaar geleden gevraagd werd in het bestuur te komen, dacht ik het
een jaartje te proberen.

Achteraf gezien kwam ik in een gespreid bedje terecht: een heel ervaren
voorzitster, een ervaren penningmeester maar vooral een zeer actieve en
precieze secretaris.

Vele mailtjes hebben wij als
bestuur van jou ontvangen Fer,
met voorstellen voor een mooi programma voor onze leden.

Dat daar veel tijd in is gaan zitten spreekt voor zich en daarvoor
onze hartelijke dank.

Het is moeilijk voor ons je te zien vertrekken, maar wat meer tijd
voor andere leuke dingen, gunnen we je van harte.

Weet zeker dat ik namens al onze leden spreek, dat we dankbaar
zijn over hoe je je jaren hebt ingezet voor de KBO De Lier.

Ook Fer mocht een mooi boekt bloemen en een presentje in ontvangst nemen.

Anneke van Mil werd door de vergadering benoemd als nieuwe
voorzitter van KBO De Lier, terwijl het USB stickie van secretaris
Fer Alsemgeest overgedragen werd aan Maria Zwinkels.

Beide willen het voorlopig voor 1 jaar proberen.

Voorzitter Anneke van Mil overdracht van het USB stickie aan Maria Zwinkels (links)

Na afloop van de jaarvergadering verzorgde Patrick van Beurden een heel leuke presentatie over zijn
pelgrimswandeling van ongeveer 2500 kilometer vanuit Schipluiden via Belgié, Frankrijk en Zwitserland
naar Rome. Over ontmoetingen, hulpvaardigheid, overnachtingen en grote hitte.

Het is een bijzonder leuke en
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Op 15 maart zijn Ans en Chris Breet bij ons te gast met een schitterende presentatie over GRIEKENLAND
met KRETA

Door middel van deze presentatie maakt u een reis over het vasteland van
Griekenland inclusief de Pelopénnesos, Athene en een rondreis over Kreta en
het mooie eiland Santorini.

De perfectie van BREET/BEELD.

Wij maken geen presentaties tijdens vakanties, maar gaan speciaal op reis om beeld en geluid op te
nemen. Per land reisden wij zo'n 6 weken met de auto om overal te kunnen stoppen voor de mooiste
opnamen. Vooraf wordt er een draaiboek geschreven, daarna worden de opnamen gemaakt en uiteindelijk
worden de geselecteerde opnamen met commentaar, muziek en geluidseffecten tot een boeiend geheel
gemonteerd.

Niet alleen aan het beeld maar ook aan het geluid wordt bijzonder veel aandacht besteed. Zo hebben wij
per presentatie de beschikking over meer dan 500 cd's met mooie achtergrondmuziek die tegen betaling
aan STEMRA beschikbaar wordt gesteld. Deze muziek is speciaal gecomponeerd voor gebruik bij
audiovisuele presentaties en is in de winkel niet te koop. U hoort dus muziek die bij de beelden past en
geen afgedraaide deuntjes. Zo heeft elke presentatie ongeveer 50 verschillende muziekfragmenten.
Kortom aan onze presentaties wordt zoveel aandacht besteed dat deze met kop en schouders ver
uitsteken boven het gemiddelde wat er op dit gebied wordt  aangeboden.
Daarom horen wij van velen de kreet: Zo iets moois is bij ons nog nooit vertoond!

Kaartmiddag
Woensdag 12 april hebben we weer een gezellige middag met klaverjassen en

bridgen. Een nieuwe ronde, nieuwe kansen.
We hopen van harte dat jullie allemaal weer komen, zodat we weer veel tafeltjes
kunnen vullen. Aanvang van de kaartmiddag 13.30 uur !' Kom op tijd.

Aan de deelnemers voor het bridgen het verzoek zich op te geven.
Dit is belangrijk in verband met het opmaken van een speelschema.

LET OP: Lia van den Ende is met ingang van heden de opvolger van Wil van Kester voor het bridgen.

Opgeven bij Lia van den Ende, telefoon 0174 515437 e-mail aliada@kabelfoon.nl
Aanvang van de kaartmiddag 13.30 uur !! Kom op tijd dan kunnen we om half twee beginnen.

Beste mensen, tot slot nog een oproep van de Penningmeester: 25 leden moeten hun contributie nog
betalen, zij worden vriendelijk verzocht dit op korte termijn te doen, dan is het maar geregeld.

Als afscheid van dit papier nog een uitsmijter (niet boos worden hoor) ele

Beste mensen, dit was mijn laatste nieuwsbrief, ik heb ze de afgelopen jaren graag voor jullie
gemaakt.

Graag tot ziens,

Fer Alsemgeest.
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